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KERKDIENSTEN    
 
Zondag 3 november 10.00 uur Ds. D. Bargerbos 
     Gedachtenisdienst 
     m.m.v. de PancratiusCantorij 
     Dienst in Diever 
 
 
Zondag 10 november 10.00 uur Ds. K. Mos  

uit Hoenderloo  
Dienst in Dwingeloo 
 

    
Zondag 17 november 10.00 uur Ds. B. van der Brink  
     uit IJhorst/de Wijk 
     Dienst in Dwingeloo 
 
 
Zondag 24 november 10.00 uur Ds. D. Bargerbos 
     Gedachtenisdienst 
     m.m.v. de PancratiusCantorij 
     Dienst in Dwingeloo 
 
 
Alle diensten zijn, zoals altijd, te volgen via www.kerkdienstgemist.nl  
 
 

GEZAMENLIJKE NIEUWS  
 
Een kerstattentie voor……….. 
Een kerstattentie is een speciaal soort geschenk dat voor de feestdagen wordt 
gegeven.  
Dit gebaar stamt uit het begin van de 19e eeuw, toen het bewaren van voedsel 
in de lange wintermaanden nog niet zo eenvoudig was.  
In sommige streken was het bij de bevolking de gewoonte om mensen, die 
langs de deur kwamen een zalig kerstfeest te wensen, en eten en drinken aan 
te bieden. 
 
In onze huidige maatschappij wordt een kerstattentie meestal in de vorm van 
een (klein) presentje aangeboden. 
 
De gezamenlijke kerken van Diever en Dwingeloo vragen of u iemand kent die 
dit jaar een kleine attentie mag ontvangen om zijn/haar een kerstgevoel van 

http://www.kerkdienstgemist.nl/


saamhorigheid te geven. Het is een klein gebaar met een warme groet vanuit 
de gemeente. 
 
Kent u iemand die met een kleine attentie iets van warmte en vrede voor de 
Kerst mag ervaren? 
 
U kunt een naam doorgeven tot 20 november aan:  
diaconie@kruiskerkdiever.nl 
diaconie@brugeskerk.nl 
diaconie@hervormddieverdwingeloo.nl 
riekjekerssies@gmail.com 
 
 
 

 
 
 
 
IN DE OMGANG – En hij leerde in hun synagoge 
 
‘En hij leerde in hun synagoge’.  Het is een simpel zinnetje, dat we regelmatig 
tegenkomen in de diverse evangeliën (o.a. Mt 13,54; Mr 1,21; 6,2; Lc 6,6). 
Jezus leerde in hun synagogen. In onze taal kan dat nog twee kanten op: hij 
volgt onderwijs of hij geeft onderwijs. In het Duits is daar het onderscheid tussen 
‘Lernen’ en ‘Lehren’. Uit het directe zinsverband is wel duidelijk dat Jezus 
onderwees: de mensen zijn verbaasd of enthousiast of raken helemaal  van hun 
stuk.  
In de Joodse traditie is het een gelijk opgaan van Lernen en Lehren. Een leraar 
is pas een goede leraar als h/zij ook durft af te dalen naar het niveau van een 
leerling(e). Ook daarvan zien we voorbeelden in de evangeliën: Jezus wordt 
regelmatig aangesproken met rabbi, dat betekent meester of leraar. En dat 
deze leraar een voorbeeld geeft in de zojuist genoemde omdraaiing, zien we 
voor ons wanneer Jezus zich ontkleed en als een slaaf zijn leerlingen de voeten 
gaat wassen. Het is aanschouwend onderwijs en voorbeeldgedrag. 
 
In de kerkelijke traditie is het vele kanten opgegaan. Nog altijd zijn er de officiële 
benamingen van ‘kerkvaders’ en ‘kerkleraren’. Met kerkvaders wordt gedoeld 
op de belangrijke auteurs uit de eerste eeuwen, en met kerkleraren op diverse 
mensen uit diverse eeuwen (o.a. Augustinus, Luther, Calvijn, Karl Barth). Dat 
zijn voor bijna 100% mannen. In de afgelopen eeuw is ook veel meer aandacht 
ontstaan voor vrouwen in de geschiedenis, en gaat het niet alleen meer om ‘his 
story’ (de ‘officiële’ geschiedenis vanuit mannelijk gezichtspunt), maar is er ook 
aandacht voor de ‘kleine’ geschiedenis. Dat zijn vaak persoonlijke verhalen die 
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zijn opgetekend uit mondelinge overlevering en ooggetuigenverslagen van 
mensen zonder ‘naam’. 
 
Waar wij ons christenen noemen, zeggen wij Jezus Christus te volgen. Daarbij 
denken we dan vooral in ethische termen: wat doe je, wat laat je na? Simpelweg 
zou je kunnen zeggen: we zoeken een antwoord op de vraag: wat zou Jezus 
hebben gedaan? Het voor de hand liggende antwoord is misschien wel: Jezus 
leerde in hun synagogen… 
Hij leerde en lernde, door zich in de Schrift te verdiepen, door in gesprek te 
gaan met de mensen om zich heen, door te luisteren naar de ander en open te 
staan voor wat zich in dat gesprek aandiende. 
Als herder en leraar(!) in deze gemeente probeer ik me aan die houding te 
spiegelen. En vanuit die verantwoordelijkheid roep ik iedereen op om vol 
enthousiasme en in alle openheid tijd vrij te maken voor leren en lernen. Zodat 
ontmoeting en gesprek, bezinning en inspiratie ons zal doen groeien in ons 
dagelijks leven. 
Dus: spel het kerkblad en die van omliggende gemeenten, kom ook eens naar 
een van de vele ontmoetingsplekken in onze gemeente(n). Ik durf te 
voorspellen: je zult verbaasd staan, enthousiast worden over hoeveel 
groeikracht je te beurt kan vallen! 
 

Ds. Daan Bargerbos 
 
 
BIJ DE KOMENDE DIENSTEN 
 
De volgende teksten zijn aangereikt in het Oecumenisch Leesrooster. 
 
In de laatste zondagen van de herfst, dat zijn de laatste zondagen van het 
kerkelijk jaar, staan traditiegetrouw lezingen centraal die vol staan van 
apocalyptische beelden. Verhalen over de Mensenzoon, over strijd in de 
eindtijd, waarin de zachte krachten van het Lam het winnen van de wereldse 
machten. Geen lichte kost.  
 
Ik kies vooral op de laatste zondag van het kerkelijk jaar voor andere lezingen. 
Dan zullen in Dwingeloo de namen worden genoemd van gemeenteleden die 
het afgelopen jaar zijn overleden. Zo’n viering vraagt niet om verhalen en 
beelden van strijd, maar eerder om teksten die troost bieden. 
 
Overigens is het goed om te bedenken dat die Mensenzoon, die in ikonen als 
Christus Pantokrator (Christus Albeheerser) wordt afgebeeld, dezelfde is van 
wie we in de daarop volgende weken horen: het mensenkind dat wordt verwacht 
en in Bethlehem wordt geboren. 
 



3 november, 7e van de Herfst 
Job 19,23-27a; Psalm 119,1-8; Marcus 12,18-27. 
 
10 november, 8e van de Herfst 
Leviticus 19,1-2,9-18; Psalm 146; Marcus 12,28-34. 
 
17 november, 9e van de Herfst 
Exodus 30,11-16; Psalm 16; Marcus 12,38-13,2 
 
2 november, 10e van de Herfst 
Jesaja 43,1-3; Psalm 93; Openbaring 21,1-6. 
 

 
Gedachtenisdiensten 3 en 24 november 2024 
 
In Diever zijn we gewend om op de zondag het dichtst bij Allerheiligen de 
gedachtenisdienst te vieren;  
in Dwingeloo zijn we gewend om dit te doen op de laatste zondag van het 
kerkelijk jaar, dat is de zondag vóór de 1e Advent.  
 
In deze diensten bidden we als gemeente voor ieder die een geliefd mens 
moest missen door de dood. We noemen in de dienst de namen van de 
gemeenteleden uit Diever e.o., dan wel Dwingeloo e.o. die het afgelopen jaar 
zijn overleden.  
Wij willen hiermee niet hun dood gedenken, maar hun leven. Alles wat zij 
mochten betekenen tijdens hun leven ligt besloten in hun naam. Wij noemen 
hun naam in het geloof dat mensen in leven en sterven geborgen zijn bij God, 
de Eeuwige, bij wie de bron van leven is en de gedachtenis van onze namen.  
 
In deze dienst wordt er telkens na het noemen van de naam ook een kaars 
aangestoken. Familieleden en gemeenteleden worden uitgenodigd deze kaars 
te ontsteken aan de paaskaars. Zo wordt zichtbaar dat Gods licht ook schijnt 
over de schaduw van de dood.  
De nabestaanden krijgen een uitnodigingsbrief met de vraag of men verwacht 
te komen en met hoeveel personen.  
Aan deze dienst werkt ook de PancratiusCantorij mee. 
  
       Ds. Daan Bargerbos 
 
 
 
 
 
 
 



Wat vieren we? Stukje bij beetje – De groet 
 
De groet heeft zijn oorsprong in het alledaagse leven. De specifieke 
bewoordingen die de groet in de christelijke eredienst heeft, maken dat die juist 
de overgang markeert van het alledaagse leven naar de bijzondere ‘ruimte’ die 
de christelijke eredienst is. De liturgische bewoordingen maken immers direct 
duidelijk dat het samen-zijn niet dat van een willekeurig gezelschap is, maar 
van een christelijke gemeente. 
 
Het is gebruikelijk dat de wisselgroet bij de opening van de dienst achterwege 
blijft wanneer het gedeelte Voorbereiding niet door de predikant wordt geleid, 
maar door een ouderling. De groet verhuist dan naar het Woordgedeelte. Dat 
is in onze gemeente een goed gebruik geworden. Zodoende wordt extra 
zichtbaar dat het niet alleen de predikant is die ‘de dienst uitmaakt’.  
Inmiddels is in onze gemeente deze tekst gebruikelijk: de voorganger zegt ‘De 
HEER zal bij u zijn’, allen antwoorden met ‘de HEER zal u bewaren.’ 
 
Het is een variatie op de tekst die we al tegenkomen in Ruth 2,4: “En zie, daar 
komt uit Betlehem Boaz aan en zegt tot de maaiers: de Ene zij met u! En zij 
zeggen tot hem: u zegene de Ene!” (in de vertaling van Pieter Oussoren).  
 
Ook hier is het ogenschijnlijk een alledaagse begroeting. Maar we weten dat 
het boek Ruth in de synagoge wordt gelezen tijdens Sjavoeoth (het 
Wekenfeest), en dus daarin ook een liturgische setting heeft. 
 
       Ds. Daan Bargerbos 
VAN DE KERKENRAAD 
 
De kerkenraadsvergadering van 15 oktober j.l. werd geopend door ds. Daan 
Bargerbos met het lezen van psalm 121, een pelgrimslied, uit de bundel ‘150 
psalmen vrij’, van Huub Oosterhuis. Psalm 121 is de bron van de zegenbede 
‘Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft’. De 
kerkenraad besprak de aankomende gedachtenisdiensten, 3 november in 
Diever en 24 november in Dwingeloo, waarvoor nabestaanden van overledenen 
in het afgelopen jaar zijn uitgenodigd. Tijdens de dienst worden zij in de 
gelegenheid gesteld een gedachteniskaars aan te steken. Op de 
vrijdagavonden voorafgaande aan de gedachtenisdiensten, 1 november in 
Diever en 22 november in Dwingeloo, vinden de lichtjesavonden plaats: stilte, 
muziek, zang en gedichten. Jicipop verleent haar medewerking in Diever en de 
PancratiusCantorij zal op de begraafplaats van Dwingeloo een aantal liederen 
ten gehore brengen.   
 
Tijdens de welkomstdienst op zondag 6 oktober j.l., mochten we een aantal 
nieuwe gemeenteleden verwelkomen. We kijken terug op een mooie dienst en 
gezellige ontmoeting, al met al goede redenen om dit jaarlijks te herhalen. De 



taakgroep Bezinning & Inspiratie meldt dat de meditatieavonden relatief goed 
worden bezocht, ook door niet-gemeenteleden. Dat geldt ook voor de 
stiltewandelingen. Het college van kerkrentmeesters ontvangt op 14 november 
alle kerkrentmeesters uit de gemeente Westerveld voor een thema-avond over 
de toekomst van de kerk in de regio. Ds. Heleen Maat, regio-predikant van de 
Classis Groningen-Drenthe is bereid gevonden de avond in te leiden met een 
voordracht getiteld ‘Naar een toekomstbestendige kerk: plaatselijk zelfstandig, 
bestuurlijk samen’. Via ‘kerkdienstgemist.nl’ zijn gemiddeld ongeveer 15 
mensen ‘live’ met de kerkdienst verbonden en later in de week bekijken 
doorgaans nog eens ongeveer 55 mensen de opname. 
 
De diaconie werkt aan de invulling van de collectedoelen voor 2025, suggesties 
zijn welkom! Er wordt een filmpje gemaakt over het diaconale project ter 
ondersteuning van de stichting Chagos. Mooi nieuws: via Welzijn-Mensenwerk 
is een subsidiebedrag van 500 euro ontvangen voor Groet & Ontmoet!  
Noteert u alvast: de gemeenteavond staat gepland voor 26 februari 2025.  
Ondergetekende besloot de vergadering met het lezen van een door ds. Alex 
van Ligten geschreven psalm getiteld ‘Licht’. Emeritus ds. van Ligten, die 
regelmatig in de Pancratiuskerk voorging, schreef deze mooie, persoonlijke, 
tekst voor het uitfestivalproject ‘de gedroomde toekomst en de weerbarstige 
realiteit’ (Sneek, afgelopen zomer).   
 

Peter Sminia, scriba. 
 
 
VAN DE DIACONIE 
 
De Wensmolen 
WENSEN VAN MENSEN 
In de Nicolaaskerk in Dwingeloo en in de 
Pancratiuskerk in Diever staat een  
wensmolen.  
Volgens het volksgeloof kunnen wensen 
uitkomen. Mensen die speciale of mooie 
wensen hebben, kunnen dit zichtbaar 
maken door hun wens kenbaar te maken 
op een kaartje en in de wensmolen achter 
te laten. Natuurlijk kun je dit ook 
achterlaten voor een naaste, een vriend of 
vriendin of een bekende. 
Een wens kan zijn dat je contact zoekt met 
een medemens om gezellig af en toe eens 
samen te gaan koffiedrinken of een 
fietstocht te gaan maken. 



Het kan ook betekenen dat je graag tijd wilt nemen om iets voor de ander te 
doen 
bijvoorbeeld een technisch klusje bij iemand thuis doen of boodschappen halen.  
Of misschien af en toe iemand naar het ziekenhuis begeleiden als er een 
onderzoek is gepland of samen een concert bezoeken.  
Een veelheid aan activiteiten zijn te bedenken om aandacht te besteden aan 
een naaste met zijn/haar speciale wens, of uw wens. 
U kunt uw wens achterlaten op een kaartje in de wensmolen. Iedereen kan een 
wens indienen ongeacht uw achtergrond of geloofsovertuiging. 
Reageren via de diaconie van de Hervormde kerk Diever-Dwingeloo kan ook, 
neem dan contact op met Marjan Ike tel. 06-54995884 of Martha Pluim tel.06-
55255122  
 
VAN HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 
 
Wijziging bankrekeningnummers 
Zoals in het vorige kerkblad aangekondigd: vanaf 1 oktober heeft de CvK een 
nieuw bankrekeningnummer. Wilt u dit nummer s.v.p. gebruiken om uw bijdrage 
Kerkbalans, abonnement Kerkbode/ Samenspraak en bijdrage Solidariteitskas 
te betalen? 
Dat bankrekeningnummer is:  NL94 RABO 0373 7184 11 t.n.v. CvK Herv 
Gemeente te Diever Dwingeloo. (NB: De Diaconie heeft een eigen 
bankrekeningnummer.) 
 
CvK collecte november 
In november collecteren we voor het thema Ontmoeting. We organiseren allerlei 
bijeenkomsten waar we elkaar kunnen ontmoeten. Van de Groet en Ontmoet 
bijeenkomsten tot Verjaorsvesite, een mediatiebijeenkomst en een Drentse 
dienst. Dan trakteren we graag op koffie, thee met wat erbij…  Deze collectes 
zijn voor de kosten van deze boodschappen (en ook een beetje voor de kosten 
van verwarming bij de extra bijeenkomsten in de kerk). 
 
Vragen over financiën of administratie? 
Hebt u vragen over uw bijdrage aan de actie Kerkbalans, Solidariteitskas of 
abonnement kerkblad. Wilt u meer weten over een periodieke schenking of hebt 
u anderszins administratieve vragen, dan mag u bellen of mailen naar George 
de Roo, penningmeester. Telefoonnummer 06 537 680 86, e-mail 
administratie@hervormddieverdwingeloo.nl.  
 
                 George de Roo 
 
Actie Kerkbalans 2025  
In januari doet onze gemeente weer mee aan de Actie Kerkbalans. Tijdens deze 
actieperiode zullen we u als gemeenteleden om een financiële bijdrage vragen, 
zodat we ook komend jaar kunnen doen waar we als kerk voor staan. Het thema 
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van de Actie is ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. Want ook in de 
toekomst willen we samen kerk-zijn en naar elkaar omzien. Van betekenis zijn 
voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. Uitnodigend zijn voor alle 
dorpsbewoners. Daar heeft onze gemeente uw steun bij nodig, want als kerk 
ontvangen we geen subsidie. Tussen zaterdag 11 en zaterdag 25 januari 2025 
ontvangt u daarom een persoonlijke brief met het verzoek om financieel bij te 
dragen. Dankzij uw bijdrage kan onze kerk voortbestaan en van waarde blijven 
voor alle gemeenteleden en bewoners van Diever en Dwingeloo. Wat is het 
geschenk van de plaatselijke kerk voor u?  Mooie, inspirerende en verbindende 
initiatieven en activiteiten waar iedereen welkom is. Bij de erediensten op 
zondag, bij de Groet en Ontmoet koffie-inloopochtenden in de Pancratiuskerk 
en Nicolaaskerk, de lichtjesavonden, gespreksgroepen, diaconale projecten, de 
cantorij en al die andere momenten van ontmoeting en persoonlijk contact. 
Samen vormen wij de gemeente, samen maken wij dit mogelijk.   
 
        Peter Sminia 
 
VAN DE WERKGROEP BEZINNING EN INSPIRATIE 
 
Een bijzondere meditatie begeleid met klankschalen 
De werkgroep Bezinning en Inspiratie van de hervormde gemeente Diever-
Dwingeloo organiseert elke maand een meditatiebijeenkomst, dit keer in de 
Nicolaaskerk in Dwingeloo op woensdag 13 november om 19.30 uur. 
 
Vanuit de drukte van de dag komen we tot rust. Hennie Zoer zal ons daarin 
begeleiden met klankschalen afgewisseld met een moment van stilte. Dan kan 
het gebeuren dat we in verbinding komen met de kern van ons wezen. De bron 
van liefde en licht in onszelf. Je bent van harte welkom in onze mooie kerk. We 
beginnen om 19.30 uur en het duurt ongeveer een uur. 
Na afloop is het mogelijk even na te praten onder het genot van een kopje thee. 
 
Als je interesse hebt kun je je opgeven bij: Immy Zuidema telefoon: 0521 -
590089 en mail: immy.zuidema@home.nl of bij Jacomijn Coumou: telefoon: 
0521-593919 en mail: jacomina.coumou@freenet.de 
Kosten: vrijwillige bijdrage  
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Opbrengst collectes via collectezakken en de GIVT-app. 
 

Zondag Diaconie
* 

Kerkr. 3e col. Doelen 

29 sept. € 126,95 € 71,40  D: Fonds slachtofferhulp 
K: Onderhoud inrichting 
kerkgebouwen 

6 okt. € 134,65 € 78,31  D: St. Nabestaande na zelfdoding 
K: Onderhoud kerkgebouwen 

13 okt. € 130.70 € 91,50  D: Wijdekerk 
K: Onderhoud verlichting e.d. 

20 okt. € 154.70 € 
101.20 

 D: Kerk in Actie Werelddiaconaat 
K: Onderhoud en schoonmaak  

 
* inclusief giften via de bankrekening. 
 
COLLECTEN 
 
U kunt  de collectes voor de diaconie overmaken op de 
rekening van de diaconie:  Diac. Herv. gem. Diever- 
Dwingeloo NL55 RABO 0315.5616.96 onder vermelding 
van “Collecte Diaconie”. De bijdrage voor de 
kerkrentmeesters collecte kunt u overmaken op de 
bankrekening van het college van kerkrentmeesters: CVK 
Herv. Gem. Diever-Dwingeloo NL94 RABO 0373.7184.11  
onder vermelding van “Collecte CVK”.   
Als u uw gift wilt geven via de GIVT-app, scan dan de QR-code met uw 
smartphone, hierbij is de 1e collecte voor de diaconie en de 2e voor de 
kerkrentmeesters. U kunt ook een 3e collecte toevoegen voor de 
uitgangscollecte. Natuurlijk kunt u uw gift ook in de collectezak in de kerk geven. 
 
Zondag 3 november: Kledingbank Westerveld 
De kledingbank Westerveld bestaat dit jaar al 10 jaar. Wat op zich mooi is, maar 
ook pijnlijk dat het zo nodig is. Er zijn nu 97 kinderen tot 10 jaar, en 370 vaste 
cliënten van de kledingbank. Rond deze tijd is de kledingbank Westerveld volop 
bezig met het regelen van attenties voor de kinderen tot 10 jaar. Deze kinderen 
krijgen nieuw speelgoed voor Sinterklaas of Kerst. Ze moeten het altijd ‘doen’ 
met 2e hands speelgoed. De Kledingbank gunt hen deze tijd van het jaar nieuw 
speelgoed. Op 25 november kunnen de ouders het speelgoed ophalen, mét 
inpakpapier, zakken en fruit. Zo krijgen de kinderen een feestelijke attentie.  
 
Uitgangscollecte: Kerk in Actie Giro 555 Actie voor het Midden-Oosten 
Als een van de samenwerkende hulporganisaties doet Kerk in Actie mee met 
de Giro555-actie ‘Samen in actie voor slachtoffers in het Midden-Oosten'. Naast 
de ondersteuning van het werk van verschillende partners in Israël die 



psychosociale hulp en traumaverwerking verlenen aan de verschillende 
bevolkingsgroepen en groepen die toch al kwetsbaar waren, biedt Kerk in Actie 
noodhulp aan de inwoners van Gaza en Libanon, via het internationale netwerk 
van kerken.  “We bieden hulp aan mensen in nood, ongeacht geloof of afkomst. 
Daarom helpen we ook nu in Libanon, Israël en Gaza.” Met de opbrengst van 
de actie hoopt Kerk in Actie deze steun voort te zetten, zoals als het nodig is.  
 
Zondag 10 november: Taizé Bangladesh 
Sinds 1974 zijn de broeders van Taizé actief in Bangladesh. Zij focussen zich 
vooral op hulp aan jongeren. Zij hebben scholen opgericht en helpen studenten 
bij hun studie. Daarnaast trekken zij zich het lot aan van de armen en van 
mensen met een beperking. Voor hen werd een Community Centre opgezet in 
Mymensingh. Netals in Taizé komen de broeders drie maal per dag bij elkaar 
voor gebed en meditatie, waarbij ze zoveel mogelijk bevolkingsgroepen 
proberen te betrekken niet alleen christenen, maar ook moslims, hindoes en 
mensen zonder godsdienst, ongeacht hun etnische afkomst. Op het terrein van 
de broeders ontmoeten leerlingen van middelbare scholen, arme vrouwen, 
studenten van de universiteit of koranscholen en straatkinderen elkaar. 
 
Zondag 17 november: Stichting Chagos 
Het tweejaarlijkse project van de diaconieën van de Brug-Eskerk, de Kapel 
Eben-Haëzer, de Pancratiuskerk en de Nicolaaskerk is een project in Afrika. 
We begunstigen het Edulen ziekenhuis in Tanzania, een ziekenhuis, bedoeld 
voor de meer dan 90.000 leden van de nomadische Masai-stam, die anders van 
elke medische hulp verstoken zijn.  
De Masai zijn volledig afhankelijk van dit ziekenhuis. De moeder-en kindsterfte 
onder dit volk is veelhoek dan elders in Tanzania. De kraamafdeling verzorgt 
intussen meer dan 450 bevallingen per jaar. Daarnaast is er een kinderafdeling, 
een afdeling voor volwassen mannen en vrouwen en een aparte TB-afdeling. 
Het ziekenhuis beschikt over een goed functionerende operatiekamer. En er is 
natuurlijk de polikliniek. Er kunnen echo’s gemaakt worden en het ziekenhuis 
beschikt overeen digitaal röntgenapparaat. Ook is er een goed functionerend 
laboratorium. Er zijn 29 buitenpoliklinieken die elke 2 weken per 4-wheeldrive-
auto worden bezocht en waar moeder-en kindzorg wordt gegeven zoals 
zwangerschapscontroles, vaccinaties, voorlichting en behandeling van ziektes. 
Hier worden jaarlijks ongeveer 10.000 patiënten gezien.  
Voor actuele informatie kunt u terecht op de website van stichting Chagos. We 
ontvingen kort geleden een bedankje met een paar foto’s van het ziekenhuis en 
de Masai. Ze zijn heel blij met onze bijdragen. 
 
Zondag 24 november: Verjaardagsfonds Diever 
Het is de gewoonte tijdens de gedachtenisdienst in Diever te collecteren voor 
het Verjaardagsfonds, het lief en leedpotje. Behalve door deze collecte wordt 
dit potje gevuld met bijdragen die de wijkhoofden van jarige gemeenteleden 
hebben ontvangen. Het potje wordt besteed aan attenties voor gemeenteleden 



die in het ziekenhuis hebben gelegen, voor een bloemetje bij jubilea en voor 
kerstattenties voor de oudere gemeenteleden. 
 
AGENDA 
 

Datum  Tijdstip Activitiet 

1 november 19.00   Lichtjesavond, Pancratiuskerk 

5 november 13.30-14.30 Bijbelleesuurtje, Pancratiuskerk 

6 november 10.00-11.30 Groet en ontmoet, Pancratiuskerk 

8 november 10.00-12.00 Groet en ontmoet, Nicolaaskerk 

12 november 13.30-14.30 Bijbelleesuurtje, Nicolaaskerk 

13 november 19.30  Meditatie bijeenkomst begeleid met              
   klankschalen, Nicolaaskerk 

19 november 13.30-14.30 Bijbelleesuurtje, Pancratiuskerk 

20 november 10.00-11.30 Groet en ontmoet, Pancratiuskerk 

20 november 10.00-11.30 ‘Zin in Ouderdom’, consistorie Nicolaaskerk 

22 november 10.00-12.00 Groet en ontmoet, Nicolaaskerk 

22 november 19.00  Lichtjesavond, Nicolaaskerk 

26 november 13.30-14.30 Bijbelleesuurtje, Nicolaaskerk 

 
BIJDRAGEN EN/OF SUGGESTIES 
 
Voor de volgende Samenspraak uiterlijk woensdag 20 november 2024 
inleveren bij e-mail: redactie@hervormddiever.nl 
De volgende Samenspraak verschijnt op: 29 november 2024,  31 januari 2025 
en 28 februari 2025. 
 
Bijbelleesrooster 
 
vrijdag  1 november  Psalm 138 
zaterdag 2 november  Psalm 34 
 
zondag  3 november  Marcus 12: 13-27 
maandag 4 november  Prediker 7: 1-14 
dinsdag  5 november  Prediker 7: 15-29 
woensdag 6 november  Prediker 8: 1-17 
donderdag 7 november  Prediker 9: 1-12 
vrijdag   8 november  Psalm 133 
zaterdag 9 november  Leviticus 19: 1-18 
 
zondag  10 november  Marcus 12: 28-37 
maandag 11 november  Prediker 9: 13 – 10: 7 



dinsdag  12 november  Prediker 10: 8-20 
woensdag 13 november  Prediker 11: 1-10 
donderdag 14 november  Prediker 12: 1-14 
vrijdag   15 november  Zacharia 9: 1-8 
zaterdag 16 november  Zacharia 9: 9-17 
 
zondag  17 november  Marcus 12: 38 – 13: 2  
maandag 18 november  Zacharia 10: 1-12 
dinsdag  19 november  Zacharia 11: 1-9 
woensdag 20 november  Zacharia 11: 10-17 
donderdag 21 november  Psalm 69: 1-19 
vrijdag   22 november  Psalm 69: 20-37 
zaterdag 23 november  Marcus 13: 3-13 
 
zondag  24 november  Marcus 13: 14-27 
maandag 25 november  Marcus 13: 26-37 
dinsdag  26 november  Psalm 74 
woensdag 27 november  Zacharia 12: 1-8 
donderdag 28 november  Zacharia 12: 9 – 13: 1 
vrijdag   29 november  Zacharia 13: 2-9 
zaterdag 30 november  Psalm 17 
 
 
 


